'Waddenvreugd' organiseert op Schiermonnikoog het Zangweekend

'l am the Singer, I am the Song' .\

De liedjes die tijdens het
weekend aan bod komen,
zijn allemaal bijzondere liedjes:

- liedjes die je goed doen

- liedjes uit het ‘Grotere Plaatje’

- liedjes die harts-energie geven,
die je cellen doen bruisen

van plezier of ontroering

- liedjes in diverse talen, maar vooral in het Engels en het Nederlands
- liedjes die je misschien kent of ooit gehoord hebt en ook liedjes
‘ die je niet kent en waarvan je heel blij zult zijn ze te leren kennen

Bijzondere liedjes, veel zingen,

Sommige liedjes zullen - gewoon lekker -

wandelen, fietsen, uitwaaien,
een aantal keren gezongen worden. Andere

zullen nauwkeuriger worden ingestudeerd. | Ontspannen, verrassende presentaties,
Zo nu en dan zullen ook workshop-achtige * onverwachte gesprekken en
elementen aan bod komen. mijmeringen ...

Zo zal er, tijdens het weekend, o.a. aandacht| Het wordt een heerlijk zangweekend,

worden besteed aan tekstbehandeling en | waar je geheel verkwikt en opgeladen

meerstemmigheid. uit tevoorschijn zult komen!
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